
  



 

Ze zijn je gids door het donkerzwarte heelal 

Hun eeuwige schittering nooit vervagend 

Maar altijd fel en uitdagend 

Immer stoïsch sedert de oerknal 

 

Als de zon te slapen gaat 

Kijken wij op naar het universum 

hun compositie blijft glinsteren voor menig lustrum 

steevast zijn wij dankbaar dat we in hun licht hebben 

gebaad 

 

Het thema dit jaar is sterren, en het zal onze missie zijn 

om ze te herstellen tot hun pracht en praal van vanouds. 

We schakelen daarbij de hulp in van vele sterrenbeelden 

om onze rol te spelen in een nieuw avontuur. 

  



WAAR GAAN WIJ OP KAMP ? 

GPS: Route à Bérismenil , 6982 Samrée (coördinaten: 50.2101600, 5.6586785)   

Volg vanaf de bestemming de bordjes van Scouts Sint-Servaes 

 

1. Ga de E25/E40/E42 op in Ans vanaf de N20 

Rijd naar het zuidoosten op de Klaasstraat, richting de Heurstraat 

Sla linksaf naar de Heurstraat 

Weg vervolgen naar de Voortstraat 

Sla rechtsaf naar de Luikersteenweg/de N20 

Neem op de rotonde de 2e afslag naar Chaussée de Tongres/de N20 

Sla rechtsaf naar Rue d’Alleur 

Sla linksaf naar Avenue du Progrès 

Sla rechtsaf om op de Avenue du Progrès te blijven 

Neem op de rotonde de 2e afslag de oprit naar E40/E42 op 

richting Bruxelles/Paris-Namur/Liège/Seraing 

 

2. Volg de E25 naar de Baraque de Fraiture/N89 in Vielsalm. Neem afrit 50 

vanaf de E25 

Voeg in op de E25/de E40/de E42 

Volg de 2 linkerrijstroken om de afrit richting E25/Luxembourg/Liège/Loncin te 

nemen  

Weg vervolgen naar E25 

Neem afslag 50 en voeg in op Baraque de Fraiture/de N89 richting La Roche 

 

3. Ga verder op de N89. Rijd naar de Bérismenil in La Roche-en-Ardenne 

Voeg in op Baraque de Fraiture/de N89 

Sla linksaf naar Bérismenil 

 

4. Volg de aanwijzers van Scouts Sint-Servaes 

 

  



WANNEER VERTREKKEN WE ? 

Vertrek naar kamp Donderdag 11 juli 2024 

Terug naar huis Zondag 21 juli 2024 

 

HOE VERTREKKEN WE OP KAMP ? 

Jullie vertrekken met de trein op kamp! Hiervoor wordt er donderdag 11 juli om 9u 

afgesproken aan Grand Place 18, 4590 Ouffet. Omdat de Givers dit jaar op 

buitenlands kamp zijn, zullen jullie met de fiets richting kamp vertrekken. Wees dus op 

tijd aanwezig met een goed uitgeruste fiets! Wanneer we op de kampplaats aankomen, 

is er een vieruurtje en heerlijk avondeten voorzien! Neem dus zeker een rugzakje 

mee waar je je lunchpakket, je drinkbus en wat lekkers in kan doen! Zorg dus dat 

je fiets door de fietsmaker is gecontroleerd en kleed je op het weer!  

Check jij even of je alles hebt voor je thuis vertrekt?  

• Fiets door de fietsmaker gecontroleerd (!) 

• Fietshelm = VERPLICHT 

• Rugzakje met lunchpakket, drinkbus en krachtvoer 

• Extra binnenband  

IDENTIFICATIE 

Zouden jullie er voor kunnen zorgen dat uw zoon/dochter een geldige identiteitskaart, 

een isi+ kaart of kidsID mee heeft? Deze mag u donderdag aan het afspreekpunt in 

Ouffet afgeven aan de leiding! 

  



DE BAGAGE 

Wij vragen jullie om jullie bagage enkele dagen op voorhand te brengen zodat deze 

mee kan met de verhuiswagen. Op die manier moet er de dag van vertrek niet met 

valiezen worden gesleurd. De bagage zal op kamp mooi in je tent op jou te wachten 

staan. Het brengen van de bagage is voorzien op 06/07/2024 tussen 16 en 20u aan 

de lokalen. 

Ook vragen we jullie om per kind 6 flessen van 2 liter water (!!) mee te geven, een 

absolute must met de tropische temperaturen die we waarschijnlijk weer mogen 

doorstaan.  

Voorzie ook zeker alle bagage van een naamlabel zodat je Jogi (en de leiding) zijn 

bagage kan herkennen en terugvinden! Soms is het heel moeilijk om te weten wat van 

welk lid is. Op het naamlabel schrijf je de tak en naam van jouw Jogi. 

 

  



WAT KOST ZO EEN KAMP ? 

Zo een kamp kost natuurlijk wat. Daarom wordt er van iedere deelnemer een bijdrage 

gevraagd. Gelieve te betalen op het rekeningnummer BE49 3631 1964 2971 van 

Scouts St. Servaes. Vermeld duidelijk KAMP 2024 naam kind(eren) en de tak(ken). 

Dat bespaart een hele hoop puzzelwerk van wie nu wel en niet heeft betaald.  

Tak Aantal dagen Eerste kind Tweede kind Derde kind 

Jong-Givers 11 dagen  

(11-21/07) 

€130 €125 €120 

KaWe’s 11 dagen  

(11-21/07) 

€130 €125 €120 

Kapoenen 6 dagen 

(16-21/07) 

€90 €85 €80 

 

Wij zouden u willen vragen om dit zeker VÓÓR 8 juli 2024 te storten. 

*We willen graag iedereen een onvergetelijke zomer geven, en snappen dat dit 

financieel niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Als u zich zorgen maakt over de 

kosten van de scouts neem dan contact op met Nils Ruyter (0487 24 67 20). Want er 

zijn oplossingen en manieren om de financiële drempel te verlagen* 

 

HYGIENE 

We zullen ons ook tijdens dit kamp nog extra inzetten op gebied van hygiëne. Zo 

hebben we besloten dat de drinkbussenregel blijft gelden. Dit houdt in dat ieder lid 

sowieso een drinkbus bijheeft waaruit hij/zij tijdens de spelletjes kan drinken. Verder 

zal ook het ontsmetten en verplicht wassen van de handen blijven. 

  



TERUGBETALING KAMPGELD ZIEKENFONDS 

Verschillende ziekenfondsen betalen een deel van de prijs van jeugdkampen terug. 

U kan dit ook aanvragen voor het scoutskamp. Hieronder meer info.  

Christelijke 
mutualiteit 

De CM draagt met hun CM-fit & fun voordelen bij in de kosten van 
verschillende vrijetijdsbestedingen. Vanaf nu kan je zelfs een 
kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag verkrijgen!  
Voor meer informatie, http://www.cm.be 
 

Liberale 
mutualiteit 

De LMvlg biedt hun leden een bijdrage voor jeugdkampen. 
Informatie vind je als je gaat naar   
http://www.liberalemutualiteit.be   
 

Onafhankelijke 
Ziekenfonds 

Het OZ betaalt een deel van de kosten van kampen met een 
jeugdbeweging. Info vind je op http://www.oz.be    
 

Vlaams 
Neutraal 
Ziekenfonds 

Ook het neutraal ziekenfonds steunt jongeren om op kamp te 
gaan. Ga naar http://www.vnz.be 

 

De formulieren kan je bekomen in het kantoor van je mutualiteit en/of op het internet. 

Hiermee kom je na het kamp naar één van de (groeps)leiders die het handtekent en 

afstempelt. U dient zelf al een deel van de gegevens in te vullen. Wat vult u ZELF 

in? 

Naam organisatie: SCOUTS ST. 
SERVAES DIETS-HEUR 

Naam deelnemer: NAAM VAN UW 
KIND 

Adres organisatie: KLAASSTRAAT 4   
3700 DIETS-HEUR 

Periode van deelname:  
Jonggivers / KaWe’s: 11/07/2024 – 
21/07/2024 
Kapoenen: 16/07/2024 – 21/07/2024 

Betaald bedrag Datum betaling lidmaatschap: datum 
wanneer u het geld gestort heeft. 

  

http://www.cm.be/


WAT HEBBEN JULLIE ALLEMAAL NODIG OM EEN 

GEWELDIGE JOGI TE ZIJN ? 

Hieronder is een lijstje van dingen die handig kunnen zijn. Als jullie dit allemaal mee 

brengen is de kans klein dat jullie iets zijn vergeten. Als je iets in je rugzak steekt, kun 

je in het vakje voor elk item een kruisje zetten, zo weet je dat je het al hebt ingepakt, 

en kan je niets vergeten. Neem voldoende kledij mee die vuil mag worden.  

Kleding ❑ Perfect uitgerust uniform (groene broek, scoutshemd 

met alle kentekens en sjaaltje)  

❑ T-shirts genoeg voor 11 dagen  

❑ 2 Lange broeken  

❑ Enkele korte broeken of shorts  

❑ Kleedje of rok  

❑ 2 dikke truien  

❑ Sokken, genoeg voor 11 dagen  

❑ Onderbroeken of slipjes of boxershorts, genoeg voor 11 

dagen  

❑ KW, regenjas of jas met kap  

 

Schoeisel ❑ Stevige wandelschoenen of bottines (zeer belangrijk!) 

❑ Sportschoenen 

❑ Regenlaarzen 

❑ Slofkes 

❑ Sandalen 

❑ Reserveveters 

 

Wasgerief ❑ Washandjes 

❑ Handdoeken 

❑ Zeep en shampoo of douchegel voor de liefhebbers 

❑ Tandenborstel, tandpasta en bekertje 

❑ Borstel of kam 

❑ Oorwatjes 

 

 

 

 

 

Zwemgerief 

 
*Gelieve te 

laten weten als 

❑ Badhanddoek 

❑ Zwembroek / badpak / bikini (Voorzie ook een slipmodel, 

shorts zijn niet overal toegelaten!!) 



je kind extra 

toezicht nodig 

heeft bij het 

zwemmen* 

❑ Badmuts (In de meeste zwembaden is dit verplicht, dus 

zeker niet vergeten! (Geen badmuts = niet mee zwemmen)  

❑ Zwembandjes (optioneel) 

  

Eetgerief ❑ Gamel(len) 

❑ Bestek 

❑ Beker 

❑ Drinkbus (VERPLICHT) 

 

Slaapgerief ❑ Pyjama 

❑ Slaapzak  

❑ Luchtmatras 

❑ Kussen (kussensloop) 

❑ Matje voor op tweedaagse 

 

 

Allerlei ❑ 6 flessen water van 2L 

❑ Zaklamp (eventueel reservebatterijen) 

❑ Twee keukenhanddoeken voor de afwas 

❑ Trekkersrugzak voor daguitstappen/2daagse 

❑ Linnenzak voor de vuile was (geen plastiek: dit stinkt door het 

vocht na enkele dagen) 

❑ Zakdoeken 

❑ Zonnebrandolie 

❑ Pet of zonnehoed 

❑ Gel 

❑ Deodorant 

❑ Bril 

❑ Zonnebril 

❑ Lenzen en lensattributen 

❑ Knuffelbeer 

❑ Briefpapier, pen, omslagen, adressen 

❑ Plastieken vuilniszak 

❑ Leesboeken en stripverhalen 

❑ Niet gecomputeriseerde gezelschapsspelletjes 

 

Belangrijk ❑ Identiteitskaart/kidsID 

❑ Verplichte medicatie 

❑ … 

Extra bagage voor het thema: 

• Tovenaar/heks verkleedkleren 

• Een outfit waar je u grootouders mee trots zou maken aan het kerstdiner 



Nog een wijze raad van een ervaren scout:  

 

 

Omdat een kleerkast en veel plaats in de tent onbestaande zijn op kamp, kan het al 

eens gebeuren dat er kleren en dergelijke in de valies van je buur terechtkomen of 

gewoon ergens op het kampterrein rondslingeren. We vragen daarom met aandrang 

dat u de persoonlijke spullen van uw kind voorziet van een naam – of initialenlabel.  

Onze ervaring is dat vooral handdoeken, washandjes en bestek moeilijk te herkennen 

zijn door de leden. Met deze naam labels kan de orde er een beetje in gehouden 

worden. 

WAT IS NIET GEWENST OP KAMP? 

Het staat natuurlijk erg stoer om het mee te nemen, maar toch zijn volgende dingen 

niet gewenst op kamp. 

 Dure juwelen 

 Gameboys en andere videogames 

 Elektronische spelletjes 

 Skateboards en inliners 

 Laptops 

 MP3-spelers 

 Zakmessen 

 Dure fototoestellen 

 Gevaarlijke spullen zoals bijlen en zagen 

 GSM 

 Sigaretten, vapes en andere rookwaren  

 En alles anders wat hier niet thuishoort  

 



We moeten natuurlijk veel reizen en dan kunnen we al die dingen niet meenemen. Ze 

horen ook niet thuis op een kamp en kunnen alleen maar verloren raken of kapot gaan. 

Mochten deze spullen toch worden aangetroffen, dan worden ze door de leiding in 

beslag genomen tot jullie terug naar huis gaan. De leiding is niet aansprakelijk voor 

illegaal meegenomen dingen die verloren of kapot gaan! 

Beperk de hoeveelheid snoep. De hoeveelheid aangetroffen snoep zal toch worden 

verzameld door de leiding en zal worden uitgedeeld aan alle leden van de betreffende 

tak op gepaste tijden. Eten in de bagage zorgt alleen maar voor ongewenste wezens 

die op al dat lekkers afkomen. 

 

!!! GSM’s worden NIET meegenomen door de leden!!! 

 

We zullen tijdens het kamp de hele tijd in de weer zijn. Het is dus ook gewoon zonde 

om toch met een GSM te slepen. We zouden er graag op aandringen om deze thuis 

te laten, want er zal genoeg entertainment voorzien worden! Als jullie je ouders, 

grootouders, vrienden, … willen laten weten hoe het met je gaat moeten jullie maar 

een brief schrijven. Hetzelfde geldt voor jullie ouders en vrienden. Indien zij jullie willen 

bereiken, kunnen ze ook een brief schrijven. Voor dringende gevallen kan de leiding 

worden verwittigd (zie verder). 

  



ONS CONTACTEREN 

Indien u van uw kind wenst te weten hoe het met hem of haar gaat, laat hem of haar 

dan schrijven. Er mag immers niet worden gebeld, want voor je het weet wilt iedereen 

wel eens bellen. Als ze mama’s en papa’s zoete stem dan horen, is meestal het hek 

van de dam en gaat het van kwaad naar erger. Alleen wanneer de heimwee zo groot 

is dat de leiding radeloos en volledig uitgeput met de handen in het haar zit, mag er 

gebeld worden. 

De leden hebben de mogelijkheid om kaartjes en postzegels te kopen op kamp. De 

leiding van de takken voorziet dat er tijd wordt vrijgemaakt om kaartjes naar huis te 

schrijven. Het geld voor de kaartjes en postzegels kunt u bij het begin van het kamp 

aan de leiding bezorgen. Vergeet niet om een lijst met adressen mee te geven. 

Er is ook de mogelijkheid voor de liefhebbers om brieven te schrijven. In dat geval is 

het altijd handig als u reeds op voorhand geadresseerde en voldoende gefrankeerde 

enveloppen meegeeft. Postzegels zijn eventueel nog te verkrijgen op het kamp, 

enveloppen niet. 

Het is natuurlijk altijd fijn voor uw spruit om ook een briefje van mama en papa te 

krijgen. Wij willen met aandrang vragen dat er - zeker bij de jonge leden - tenminste 

één kaartje of brief wordt gestuurd. In dat geval schrijft u een briefje naar:  

 

Wim Biets 

Scouts Sint-Servaes    

T.a.v. [Naam lid]  

Hives 48 

6984 Hives 

 

Mocht het geval zich voordoen waarin het echt noodzakelijk is 

uw zoon of dochter te bereiken, kan dat via: 0472/31 55 80 

(Julie Laquay, groepsleiding). 

Wij vragen wel hier niet te pas en te onpas gebruik van te 

maken en dit enkel te gebruiken in dringende gevallen. 



DE LEIDINGSPLOEG 

De volgende mensen zullen tijdens jullie kamp alles in goede banen leiden. Zij zullen 

voor alles zorgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiding   

Maud Germis  0468 51 12 70 
Eric Janssen  0492 77 19 80 

Nils Ruyter 0487 24 67 20 

  

Groepsleiding:  

- Inès Malaise: 0471 89 38 02 (niet aanwezig, maar op buitenlands kamp met de Givers!) 
- Julie Laquay: 0472 31 55 80 
- Eric Janssen: 0492 77 19 80 
- Sofie Pirard: 0478 62 28 12 

 

Telefoonnummers enkel gebruiken bij noodgevallen!  



DE ZANGSTONDE 

Om iedereen over de hele wereld te laten weten waar we vandaan komen zullen we 

elke morgen en avond een liedje zingen. Dus als jullie allemaal zorgen dat jullie deze 

liedjes kennen, kunnen we ze samen zingen. 

Limburgs Volkslied 

 

Waar in ’t bronsgroen eikenhout, 

Het nachtegaaltje zingt. 

Over ’t malse korenveld, 

’t lied des leeuweriks klinkt. 

Waar de hoorn des herders schalt, 

Langs des beekjes boord. 

 

Refrein: 

Daar is mijn vaderland, 

Limburgs dierbaar oord. 

Daar is mijn vaderland, 

Limburgs dierbaar oord. 

Avondlied 

 

O Heer d’avond is neergekomen,  

De zonne zonk, het duister klom.  

De winden doorruisen de bomen,  

En verre sterren staan alom.  

 

Wij knielen neer om u te zingen,  

In ’t slapend woud ons avondlied.  

Wij danken U voor wat we ontvingen,  

En vragen Heer verlaat ons niet.  

 

Knielen, knielen, knielen wij neder,  

Door de stilte weerklinkt onze bee. 

Luisterend, fluisteren kruinen mee,  

En sterren staren teder.  

Geef ons Heer,  

Zegen en rust en vree. 

 

 

 

 

 

 

  



DE FOERAGE 

De foerageploeg van dit jaar bestaat uit enkele vrijwilligers uit onze fantastische stam! 

De volgende foeriers kan je zeker verwachten: Hanne, Victor, Loren, Geertje, Ninke, 

Lisa, Emile… 

 

 

Is jouw zoon of dochter vegetariër? Laat dit dat dan zeker weten aan jouw 

takverantwoordelijke, Nils! Zo kan de foerage hier rekening mee houden. 

  



BEZOEKDAG 

Zondag 21 juli mogen jullie je kind terug komen halen. Vanaf 11u (en NIET 

VROEGER!) zijn alle ouders welkom om te helpen met de afbraak van de tenten. 

Gelieve niet te vertrekken voor de formatie (alle leden krijgen dan nog een kleine 

verassing).  Nadien kan u samen met uw kind nog nagenieten op de wei van dit mooie 

kamp. 

Drankjes en versnaperingen zullen voorzien zijn zodat we er samen nog een leuke 

laatste dag van kunnen maken! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


